Het verraad van Napoleon..

Het was een warme zonnige dag in mei van het jaar 1815. Napoleon was sinds
kort terug op het Chateau de Malmaison, ten noorden van de stad Parijs. De
sfeer was broeierig, er hing iets in de lucht.

Napoleon liep schreeuwend op en neer door de tuin begeleid door generaal
Francois Marceau.

Hij hief zijn armen op in de lucht en maakte drukke gebaren richting de gene-
raal. De generaal was duidelijk niet op zijn gemak, hij liep als een juffershondje
achter de keizer aan.

Napoleon was enige maanden geleden ontsnapt van het eiland Elba. Het was
duidelijk, het ging door....

Personages: .- =L 'E h b

- Quinty Frédérique (hofdame aan het Chateau de Malmaison van Keizer Napoleon Bonaparte e B L ! -
keizerin Joséphine de Beauharnais. ) P

- Arjan als Frangois Marceau (generaal in het leger van Napoleon

- Quinty als Joséphine en

- Arjan als Napoleon Bonaparte.
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Welkom!
k, Quinty, ga je meenemen

Het was een warme zonnige dag in mei van het jaar 1815. Napoleon was sinds kort terug op het Chateau de Mal-
maison, ten noorden van de stad Parijs. De sfeer was broeierig, er hing iets in de lucht. Napoleon liep schreeuwend
op en neer door de tuin begeleid door generaal Francois Marceau. Hij hief zijn armen op in de lucht en maakte
drukke gebaren richting de generaal. De generaal was duidelijk niet op zijn gemalk, hij liep als een juffershondje ach-

er de keizer aan. Napoleon was enige maanden geleden ontsnapt van het eiland Elba. Het was duidelijk, de oorlog
ging door. Maarschalk Ney, aanvoerder van het Franse leger, was met zijn gehele leger overgelopen naar Napoleon
en zij maakten zich op voor de volgende en beslissende veldslag.

Ditis Ditis

leon ceau

ta vartralken ...

4 ‘Maar dat kun je
¥ niet menen, je houdt
toch van mij?" 'Als je van

&a me houdt, dan spreek je
B~ :ig zo niet over de kaizer’.
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Ik weet nigt wat ik mee-
maakl’

Ld NGzaam vy

alt zf
haar lich Zif het leven uit
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Marceau grijpt Quinty bij de keel en knijpt deze langzaam maar vastberaden dicht.
Quinty stribbelt tegen, maar tegen een goed getrainde militair kan zij niet op.

Vlak voordat zij flauwvalt, klinkt
er een schot.

gaat hat cok niet
meer meemaken, je gaat
eraan, jij slaaf van Napo-

leon en Joséphine!’




